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Beste ouders en sympathisanten, 

De fotoôs en artikeltjes die hier voor u liggen, geven u zeker de indruk dat wij in De Kindervriend voortdurend feest vieren. 

We vieren vaak feest. Dat is waar. Eind juni is echter bijzonder druk. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de grote 

vakantie. In juli en augustus nemen al onze personeelsleden een paar weken vakantie, maar anderzijds zorgt De Kindervriend 

dag in dag uit voor een grote groep kinderen die op vakantie komen.  

Greet, Heidi en Tamara hebben met alle ouders van het internaat en het semi-internaat afgesproken wanneer hun kind op 

vakantie kan komen. Dany, Heidi en Ine zorgen ervoor dat er bij elk groepje voldoende begeleiding voorzien is. Christine en 

Sharon zetten de hele regeling op papier. Alle opvoeders van het internaat zijn koortsachtig bezig met valiezen, met het 

doorgeven van belangrijke informatie, en met de voorbereiding van de kampen.  Lien en Ann op de medische dienst hebben de 

EHBO-koffers klaargemaakt, en de medicatie en pampers voorzien voor de hele vakantieperiode. Steven, Pol, Tom en Dany 

zijn alvast de strandcabine gaan plaatsen in Oostduinkerke. In onze keuken heeft men extra bestellingen gedaan. En volgende 

week vertrekt een volgeladen vrachtwagen naar de zeeéDe vakantiekoppels en alle teams staan klaar, laat de vakantie nu 

maar beginnen. 

Ik wens alle kinderen, alle ouders, alle collegaôs een welverdiende en deugddoende vakantie toe.  

Geert Verpoest 

Directeur MPI 



Zomerfeest 2013 

Kaatje in De Kindervriend  

Zaterdag 8 juni rond de klok van 

drie, het veld achter de paviljoenen 

zit afgeladen vol. 

We hebben het dit jaar wel 

getroffen, schitterend lenteweer of 

is zomer hier beter op zijn plaats? 

Een oldtimer komt het terrein 

opgereden, we herkennen de klas 

van Barbara. 

 

Maar er is nog volk aan boord. 

Niemand minder dan Kaatje en 

Victor en hun onafscheidelijke 

vriend Kamiel. 

 

We worden meegenomen in een 

verhaal van een vreemde koffer die 

niet open gaat. 

 

Een sprookje van helpende handjes, 

kikkers en eendjes, vliegers en 

dansers tot we na het vele 

schuddebollen de hulp krijgen van 

twee trossen ballonnen. 

Na het optreden zijn Kaatje en 

Victor niet onmiddellijk verdwenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al wie het wenst kan met Kaatje of 

Victor op de foto. Een sleutelhanger 

als herinnering aan deze zéér 

geslaagde namiddag. En als 

afsluiter:de overheerlijke beenhesp ! 



TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS  

Op woensdag 12 juni stond er een 

activiteit van TAS op het 

programma. 

TAS betekent: Tof Allemaal Samen.  

Op die dag deden alle kinderen van 

het internaat samen een toffe 

activiteit. 

Dit jaar werd het een heuse 

spetterende waterspelletjes 

namiddag. 

 

 
 

Gelukkig waren de weergoden ons 

goed gezind en werd het een 

topper!!! 

De kinderen werden in groepjes 

ingedeeld en konden de hele 

namiddag tal van waterspelletjes 

doen. Dit samen met kindjes en 

opvoedsters van andere groepjes. 

Er werd van de berg gegleden met 

bruine zeep, tienbal met een natte 

spons gespeeld, spuitgevecht 

gehouden, trampoline gesprongen 

met waterballonnen, kegelparcours 

met overbrengen van water, appeltje 

snap,é zowel groot als klein gaven 

zich volledig!! 

 

 
Ook was er een heuse watertuin met 

bloemensproeier, zwembadje om in 

te ploeteren of om eendjes te vissen, 

tal van bad speelgoed,é Kortom 

voor ieder wat wils!! 

De apotheose van de dag werd de 

SCHUIMPARTY!!! Onder 

muzikale begeleiding van 

kindervriend DJ Arne konden de 

kinderen zich uitleven onder, boven 

en in het schuim J Een ervaring om 

nooit te vergeten! 

 

 
 

En om de geslaagde dag in 

schooneind te eindigen zorgde de 

keuken voor een heel lekkere BBQ. 

Mmmmmmm en smaken dat het 

deed!!!  

Bedankt aan de werkgroep TAS om 

er dit jaar een toffe dag van te 

maken!!! 

 

 

Groepje 10 op daguitstap naar 

Sunparks De Haan 
 

 

Om het schooljaar op een plezante 

manier af te sluiten trok groepje 10 

op daguitstap naar het subtropisch 

zwembad in De Haan. 

 

De fotoôs spreken voor zich ! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En tot slot : lekkere frietjes.. Mmm 



Op woensdagavond 19 juni kwamen 

de ouders van Dylan en Shelsey een 

uilenshow brengen. Alle kinderen 

uit het internaat werden uitgenodigd 

om de uilen te gaan bewonderen. 

Verschillende uilen kwamen aan 

bod: de Lapland-uil, oehoe, kerkuil, 

é 

 

 

Door het warme weer waren de 

uilen wat nerveus en toonden ze niet 

alles wat ze in feite konden.  

De kinderen mochten de uilen 

óaanrakenô. Dat vonden ze reuzefijn. 

Sommigen kregen zelfs een veer als 

aandenken. Dylan mocht zijn eigen 

uiltje órozeetjeô voorstellen aan de 

kinderen. 

 

We willen de mensen van de show 

nog eens bedanken voor de leuke 

avond die wij hadden! 

 

Het was dik in orde! 

De piraten openen onze Fit-O-

meter 

De Fit-o-meter in de Kindervriend 

werd op maat van de type 2 

kinderen bedacht. Het inplanten van 

een tiental bewegingseilandjes in 

hun vertrouwde bosrijke omgeving 

is een droom die werkelijkheid is 

geworden.  

De kinderen kunnen er zich 

motorisch ontplooien in de gezonde 

buitenlucht. Het parcours werd 

ingekleed in het themaôpiratenô 

waardoor de kinderen zich kunnen 

inleven in een avontuur. Ze spelen 

een fantasiespel in plaats van 

opgelegde oefeningen uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen was dolenthousiast ! 


